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KERKDIENSTEN Hervormde gemeente Diever en Dwingeloo

Zondag 4 juni 10.00 uur Ds. D. Bargerbos
Dwingeloo Viering Heilig Avondmaal
Zondag 11 juni 10.00 uur Ds. D. Bargerbos
Diever
Zondag 18 juni 10.00 uur Morgengebed
Dwingeloo
Zondag 25 juni 10.00 uur Ds. J. Vaessen uit Gasselte
Diever

Alle diensten zijn, zoals altijd, te volgen via www.kerkdienstgemist.nl


http://www.kerkdienstgemist.nl/

Overdenking 3

De Heilige Geest en de eenheid van de kerk

Speciaal in deze dagen spreken we in de kerk over de persoon van de Heilige
Geest. Bijzonder is dat de Heilige Geest is uitgestort op het Bijbelse
‘Wekenfeest’ (Shavuot). Dit feest werd en wordt gevierd 50 dagen na het
Pesach toen het perfecte lam was geslacht. Op de 50¢ dag daarna werd de
Torah aan Israél gegeven op de Sinai. Israél ontving toen het Woord van God.
En 50 dagen na het vertrek van Jezus ontving Israél de Heilige Geest. We
noemen Pinksteren wel eens ‘de geboortedag van de kerk’ maar de Geest van
God is uitgestort op Israél in de eerste plaats. Later (Hand. 10) werd duidelijk
dat God Zijn Geest ook gaf buiten Israél. Bijzonder aan deze timing van God is
dat het laat zien dat Woord en Geest bij elkaar horen. Ze zijn zelfs op dezelfde
dag gegeven aan Israél, waarin wij als heidenen dan weer mogen delen.

De Heilige Geest zelf is een geschenk dus, net zoals het Woord van God dat
is. En alles wat de Geest doet is ook een geschenk. Wij hoeven Zijn gaven niet
te verdienen — dat zou ons niet eens lukken. Dit is goed nieuws natuurlijk, maar
ook slecht nieuws. Het goede eraan is dat wij allemaal Gods Geest en Zijn
kracht mogen en kunnen ontvangen. Het slechte eraan is dat wij dus moeten
erkennen dat we het niet zelf kunnen. Je moet toegeven dat je Gods Geest
nodig hebt. Neem bijvoorbeeld eenheid in de kerk.

Vaak wordt gezegd dat wij daaraan moeten werken. Deze gedachte is zo
algemeen aanvaard en logisch, dat we er vreemd van opkijken, dat de Bijbel
het anders ziet. In Ef. 4:3 zegt Gods Woord dat wij eenheid ontvangen en dat
wij die eenheid moeten bewaken. Niet maken dus, maar bewaken. Lees maar
wat er staat in Ef. 4: 1 —3::

‘Zo roep ik, Paulus, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die
de roeping, waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid
en zachtmoedigheid, met geduld. Doe dit door elkaar in liefde te
verdragen en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren
door de band van de vrede.’

Dus er staat niet dat wij die eenheid moeten ‘maken’ maar het is onze roeping
die te ‘bewaren’ (door de band van de vrede). Eenheid in de kerk is dus
eigendom van de Heilige Geest, want er staat ‘de eenheid van de Geest'.




Betekent dit dat wij er dus niets aan hoeven te doen om één te zijn? Jawel: wij
moeten de eenheid bewaken. Maar de eerste stap is het zelf ontvangen van de
Geest van God. Als Die in ons is en ruimte krijgt om te werken, dan is eenheid
iets dat je gaat herkennen. lets dat er al is dus, je hoeft het alleen maar te zien.
Dat merk je als je met christenen uit andere kerken of zelfs landen samenkomt.
Als je samen werkelijk de Geest in je hebt, is het niet moeilijk om die Geest ook
in anderen op te merken.

Als mens hebben we dus twee dingen nodig: Woord en Geest. Je zou de Geest
kunnen vergelijken met onze bloedsomloop. De bloedsomloop is onmisbaar
voor het leven. Zo is de Geest van God ook onmisbaar om geestelijk levend te
zijn. De Heilige Geest geeft ons leven lucht en zuurstof, net zoals de
bloedsomloop dat doet. En het Woord van God kun je vergelijken met ons
zenuwstelsel. Ons zenuwstelsel is een netwerk waarmee onderdelen van ons
lichaam kunnen communiceren met elkaar. Ze geven signalen door en zo
kunnen we leven en bewegen. Vanuit ons hoofd / hersenen worden signalen
doorgegeven aan ons lichaam. Zo werkt het Woord van God ook. Het Woord
van God is Gods belangrijkste manier om met ons te communiceren. Gods
Woorden maken en houden ons letterlijk en geestelijk gezond. En het Hoofd?
Dat is Jezus natuurlijk.

En de eenheid? Die is er vanzelf als onze bloedsomloop (Heilige Geest) en ons
zenuwstelsel (Woord van God) gezond zijn: dus als we naar beiden luisteren.
Leven zonder de Geest kan wel, maar je krijgt dan geestelijk bloedarmoede. En
daar wordt je geestelijk zwak van. Laat je je Bijbel dicht, dan is dat alsof een
deel van je zenuwstelsel wegvalt. Dat leidt tot verlamming. Laten we ons dus
richten op Jezus. Hij is het Woord zelf, en gaf ons Zijn Geest. Daarom is
eenheid geen onbereikbaar doel, maar wordt eenheid met Hem en elkaar
werkelijkheid.

Ben van Werven, voorganger Kruiskerk Diever.



HERVORMDE GEMEENTE
In de omgang — zingen

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk
en bewonder niet zonder ons.
Ramses Shaffy

Het bekende refrein uit een lied van Ramses Shaffy heeft zeven werkwoorden,
die je kunt zien als de grote levenswoorden, maar ook als de grote
geloofswoorden.

Het eerste werkwoord is 'zingen’. Talloos zijn de manieren waarop je kunt
zingen. Okke Jager heeft ooit geschreven: "zingen is niet afgeleid van het
spreken, maar het is omgekeerd. Zingen dat is: op verhoogde toon spreken”.
Zingen komt eerst, daarna komt het ongezongen, het gesproken woord.
In allerlei culturen zie je dat ook terug in religieuze bijeenkomsten. Wij hebben
een calvinistische traditie, die (terecht, denk ik!) het W/woord centraal heeft
gesteld. Maar daarmee is de bijvoorbeeld de voorzang grotendeels overboord
gegooid. De Rooms Katholieke traditie heeft dit veel meer bewaard. In de
kloosters klinken de Gregoriaans melodieén, in de synagoge wordt de
schriftlezing op zangerige toon voorgedragen. Daar wordt het zingen niet als
afleidend gezien, maar juist als verdiepend, als indringender beschouwd. "God
troont op onze lofzangen" heet het immers in de Psalmen!

Je kunt je klacht uitzingen, je protest, maar ook je lof, je waardering. Je kunt de
diepste diepten bezingen, maar ook een niemendalletje kan aangrijpend zijn.
Elke tijd brengt haar eigen liefdesliedjes voort, nooit zullen die ontbreken. Je
hebt liedjes van verlangen vol weemoed en herinnering, en er zijn liedjes vol
verwachting naar wat de toekomst brengen zal.

Zingen is op adem komen, de rust nemen om zorgvuldig woorden en klanken
te uiten. Je doet juist datgene wat anders binnen blijft in een wereld die nog
eens omkomt van de haast.

Persoonlijk zing ik erg graag, hoop ik dat ik dat altijd zal blijven doen. En m’n
grootste angst is dan ook dat ik ooit m’'n stem kwijt zal raken. Niet eens zozeer
omdat ik dan de lezingen, de gebeden of ook de preek niet uit kan spreken. Dat
zijn allemaal zaken die een ander ook kan doen in mijn plaats. Maar het meest
omdat ik dan niet meer kan zingen. Juist dat zal ik toch zelf moeten doen,
nietwaar? Tegelijkertijd besef ik hoe troostvol het is, dat de lofzang gaande
wordt gehouden. Als ik om wat voor reden dan ook niet bij machte ben om te
zingen, zijn er altijd anderen die voor/in plaats van mij zullen zingen!

Ik reken er op dat we allemaal mee zullen zingen, ook al zijn we verschillend
gebekt.



En dat we - telkens weer opnieuw - zullen ontdekken dat we in de gemeente
niet het oude liedje zingen. Nee, hier leren we elkaar het lied van verwachting,
het lied waarmee het leren uithouden. Waarmee we het samen leren
volhouden, terwijl we uitzien naar wat komen gaat: ‘deze wereld omgekeerd’.

Ds. Daan Bargerbos
Bij de komende diensten

We vieren de zondagen na Pinksteren, waarbij de eerste zondag na
Pinksteren ‘zondag Trinitatis’ wordt genoemd. Deze naam verwijst naar de
drie-eenheid: Vader, Zoon en heilige Geest. Die drie-eenheid wordt nergens
in de Schriften in één zin genoemd, maar is een uitgangspunt in ons denken
over de onafscheidelijke verbondenheid tussen deze drie.

Afhankelijk van wanneer Pasen valt (die datum varieert elk jaar) zijn er ook
meer of minder zondagen ‘na Trinitatis’. Deze ‘opvulzondagen’ maken de
overgang naar de periode van de zomer. Daar overheerst dan weer de kleur
groen (kleur van de groei).

We vervolgen onze lezingen uit het evangelie naar Matteus.

Voor de komende diensten zijn de volgende lezingen aangereikt in het
Oecumenisch Leesrooster.

4 juni, Trinitatis, kleur wit
toralezing: Ex. 34,4-9; antwoordpsalm 150; evangelie: Mattels 28,16-20.

11 juni - 1® zondag na Trinitatis
Jesaja 57, 14-19(21); Psalm 33,1-12; Matteis 9,9-13.

18 juni - 2¢ zondag na Trinitatis
Jesaja 12, 1-6; Psalm 100; Mattels 9,35-10,15.

25 juni — 1¢ zondag van de zomer
Jeremia 20,7-13; Psalm 69, 14-29; Matteus 10,16-33.

Daan Bargerbos
18 juni morgengebed in de Nicolaaskerk te Dwingeloo
Op 18 juni is er een morgengebed, voorbereid door Riemie Godeschalk, Annie
Mulder en Jaap Ruiter. Met medewerking van Andries Kamphof op het orgel,

zullen we er met elkaar een klinkende dienst van maken.

Annie Mulder



Als bomen

Mensen die je nabij zijn,
die als een muur om je heen staan
mensen als bomen; als een bos dat jou omarmt.

Bomen die spreken, bewegen,
schrijven en er voor je willen zijn,

zo zijn mensen als bomen.

Bomen die bloemen geven

en troost en zachtheid.

Het kan allemaal

in het bos waarin ik de weg niet ken,
maar waarvan ik weet

ik ga niet alleen.

Zoveel bomen om me heen,

dat ik alleen maar kan zeggen: dank je wel.

Lieke Versluis
VAN DE KERKENRAAD

Samenvatting van de gezamenlijke kerkenraadsvergadering Hervormd
Diever en Dwingeloo dinsdag 2 mei 2023

Riemie opent de vergadering en geeft het woord aan Daan die als opening de
brief van Lieke Versluis voorleest.

Als gast is ds. J. Hommes, classispredikant Groningen — Drenthe aanwezig bij
de vergadering.

We beginnen met een voorstelrondje met de vraag in hoeverre de
kerkenraadsleden zich geroepen voelen om een taak in de kerk te vervullen.
Vervolgens hebben we vertelt waar we in beide kerken zoal mee bezig zijn. We
streven om dorpskerk te zijn, er te zijn voor iedereen.

Binnenkort vind er een verkennend overleg plaats over de vraag, in hoeverre
het mogelijk is om een gezamenlijk kerkblad te hebben voor alle kerken in
Diever en Dwingeloo. Verder stelt Roelof Bolding zich beschikbaar als interim
voorzitter voor Dwingeloo, nu Gert Jan van Muijen zijn voorzitterschap neerlegt.
Gert Jan van Muijen gaat de taak van preekvoorziener op zich nemen.

In Dwingeloo starten online diensten in de Weijert, dit in samenwerking met de
Brug Eskerk. Wat betreft de Nicolaaskerk, vinden er nog gesprekken plaats
over de ingang voor invaliden, de rouwauto en fietsenstalling hoe dit vorm te
geven. Er wordt ook nagedacht om ook een stiltehoek in de Nicolaaskerk te
maken.

De dakrenovatie van de Pancratiuskerk is inmiddels begonnen en er is een
actie opgezet: “Maak de kerk blij, met het kopen van een lei”. Verder exposeert
de Schilderskring van 20 juli tot 15 augustus in de Pancratiuskerk. In augustus



wordt er een gespreksgroep gehouden over ouder worden. En is men weer
druk bezig met het organiseren van activiteiten voor 2024. Ideeén zijn welkom.
De kerkenraden van Dwingeloo en Diever zijn druk bezig met verdere
samenwerking en de streefdatum om helemaal samen te gaan is gesteld op 1
januari 2024. Hiervoor moet nog veel georganiseerd voor worden.

Formeel moeten er tot aan de fusie zowel voor Dwingeloo als voor Diever een
voorzitter en een scriba zijn. Dus 2 voorzitters en 2 scriba’s. Praktisch kunnen
we echter onderscheid maken tussen een ‘uitvoerende voorzitter en scriba’ en
een ‘ondersteunende voorzitter en scriba’. Ondersteunend wil dan zeggen
alleen actief zijn wanneer dat formeel nodig is, bv bij het zetten van een
handtekening onder notulen, een jaarrekening of fusiedocumenten. De
‘uitvoerende voorzitter en scriba’ doen het ‘echte’ werk. Daarom is het voorstel
om vanuit Diever Riemie Godeschalk de voorzitter te laten zijn en Roelof
Bolding de ondersteunende interim voorzitter. En vanuit Dwingeloo een actieve
scriba te zoeken en in Diever een ondersteunende scriba, aangezien de scriba
van Diever per 1 augustus stopt vanwege een verhuizing.

Ook hebben we de huiskamerbijeenkomsten geévalueerd. Er zijn in totaal 10
huiskamer- bijeenkomsten geweest., deze zijn positief ervaren. Het voorstel is
om het een jaarlijks vervolg te geven.

Naar aanleiding van ons negatief besluit om vooralsnog niet deel te nemen aan
het project Missionaire Samenwerking Westerveld heeft ds. M. de Jager in de
vorige vergadering onze vragen proberen te beantwoorden. Echter we zijn tot
de slotsom gekomen dat we bij ons besluit blijven. We willen graag blijven
samenwerken met andere kerken, dit gebeurt al en dit willen we graag
behouden, maar niet onder de commissie Missionaire Samenwerking
Westerveld.

Wij denken dat hoe wij nu bezig zijn met het vorm geven aan “Kerk in het dorp”,
zoals met ‘Groet en Ontmoet, Verjaorsvisite, Stiltewandelingen,
lichtiesavonden ed. al een mooie manier is, waarbij de samenwerking met
andere kerken essentieel is, wat we nu al doen.

Ondertussen is er ook een nieuwe website, kijk eens op
www.hervormddieverdwingeloo.nl. met ook linken naar andere kerkelijke
gemeenten in Westerveld.

De jaarrekeningen van de kerkrentmeesters en diaconie van Dwingeloo zijn
besproken en liggen ter inzage.

Om 22.15 uur sluit Greet Oosterveld de vergadering met een gedicht van Janni
Doeven, die dit zelf geschreven heeft n.a.v haar afscheidsdienst 30 april 2023.
Het heet “de kleine dorpskerk”.


http://www.hervromddieverdwingeloo.nl/

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Cvk collecte maanddoel juni

Het collecte maanddoel van het Cvk in de maand juni is bestemd voor het groot
onderhoud van onze kerkgebouwen. Het moge duidelijk zijn dat er veel geld
nodig is om onze gebouwen in stand te kunnen houden. Ondanks de diverse
subsidies wordt er altijd nog van ons een behoorlijke eigen bijdrage gevraagd.
De verbouwing van de Nicolaas kerk is gereed en de leien van de
Pancratiuskerk worden op dit moment vervangen. Kostbare werkzaamheden
die in het belang zijn van het groot onderhoud en het gebruik van onze kerken.
Ook uw bijdrage komt in zijn geheel onze gebouwen ten goede.

Uitgangscollecte 4 juni

De 3¢9 collecte vandaag is bestemd voor het kerkbeheer en dan met name
voor de kosten voor het verzorgen van online kerkdiensten via
www.kerkdienstgemist.nl. Sinds 2020 zijn we niet alleen tijdens de zondagse
eredienst maar ook bij andere bijzondere diensten online. ledereen die dat wil,
waar die ook woont, kan de dienst digitaal bijwonen. Veelvuldig wordt er door
gemeenteleden en anderen gebruik gemaakt van deze online mogelijkheid.
Maandelijks zijn er behoorlijke kosten om dit mogelijk maken.

Wij willen u daarom deze maand extra collectes van harte aanbevelen.

Bloembakken

De bloembakken staan ook weer voor de kerk. Mans Nijzingh heeft de bakken
weer keurig verzorgt. De 140 rode hanggeraniums zullen weer voor een vrolijke
aanblik zorgen als we de kerk binnen gaan.

Maak de kerk blij koop een lei!

Na het plaatsen van de steiger rond de noordbeuk van de kerk is op 1 mei
begonnen met de werkzaamheden aan het kerkdak. Inmiddels is ongeveer de
helft van de leien van het hoge dakgedeelte verwijderd. De dakbeschieting is
gecontroleerd en opnieuw doorgespijkerd. Slechte gedeelten zijn daarbij
vernieuwd. Over de herstelde dakbeschieting is een waterkerende
dampdoorlatende folie aangebracht zoals tegenwoordig gebruikelijk is.

Te zien is dat de loodbekleding van de goot aan de noordzijde is gescheurd.
Het lood vertoont op een groot aantal plaatsen scheurvorming. De oorzaak
hiervan is dat lood tegenwoordig veel zuiverder is dan lood uit vroegere
eeuwen. Daardoor is het minder sterk. Een verder nadeel van een loden
gootbekleding is dat loodoxide in het grondwater terecht komt wat schadelijk is
voor het milieu. Ontstane scheuren in het lood zijn in de afgelopen decennia
telkens met veredeld plakband zo goed als mogelijk gerepareerd. We hebben
besloten de aanwezige gootbekleding te vervangen door zink.

Het buitendakse gedeelte van de schoorsteen verkeert in een zeer slechte
staat. Omdat de schoorsteen ongeveer dertig jaar geleden buiten gebruik is
gesteld, wordt besloten het buitendakse gedeelte te verwijderen.


http://www.kerkdienstgemist.nl/

De verwachting is dat het grootste gedeelte van de leien op het hoge kerkdak
rond 1 juli is aangebracht. Voor de werkzaamheden worden ook enkele Duitse
leidekkers ingezet. De oplevering van het hoge kerkdak kan vermoedelijk nog
vOor de aanstaande bouwvakvakantie plaats hebben.

De werkzaamheden aan het lagere dak van de zuidbeuk moeten worden
uitgesteld tot 2024.

Het College van Kerkrentmeesters betreurt het dat de werkzaamheden aan het
kerkdak om subsidie-technische redenen moeten worden onderbroken. De
aangevraagde SIM-subsidie is pas vanaf 1 januari 2024 beschikbaar. Het
gevolg hiervan is dat de steiger rond de bouwvakvakantie moet worden
afgevoerd en volgend voorjaar opnieuw moet worden aangevoerd.

De Toren

De medewerkers van Technisch Bedrijf Hankel hebben de leibedekking van de
torenspits gecontroleerd en plaatselijk hersteld. De kwaliteit van de
leibedekking is nog redelijk. Een aantal leien is vervangen. Het smeedijzeren
kruis van de torenspits, is inmiddels hersteld en gepoedercoat. De weerhaan
en de koperen bol zijn opnieuw verguld. Het kruis kan weer worden herplaatst.
We besluiten de piek met bijbehoren te herplaatsen op een geschikt moment.

De leien

Met de verkoop van de leien loopt het goed door. De Schilderskring Diever
heeft afgelopen woensdag 17 mei en de dagen daarna een aantal mooie
schilderingen aangebracht op de leien. Deze leien worden goed verkocht. Ook
de komende week bent u weer in de gelegenheid om de (beschilderde) leien te
komen bezichtigen, te adopteren en eventueel te kopen.

NB.: de schilders van de Schilderskring hebben weer een aantal nieuw
beschilderde leien ingeleverd voor de verkoop. De een nog mooier dan de
andere. Komt dat zien!!

We zijn er nog op zaterdag 3 juni van 11.00 — 14.00 uur

Voor meer informatie bij kerkrentmeesters:

Jaap Ruiter Jan van der Meulen Bosma
Tel.: 0521 591639 tel. 0521 591003
info@hervormddiever.nl

Jaap Ruiter


mailto:info@hervormddiever.nl

DIACONIE
COLLECTE OPBRENGSTEN

Opbrengst collectes via collectezak, de GIVT-app en de bank.

Zondag | Diaconie Kerkr. 3¢ col. Doelen
30 april | €78,45* €54,15* D: PIT / Pro REGE
K: Contorij

7 mei €142,80 | €91,10* € 95,40 | D: Medische hulp Zuid Sudan
K: PKN Pastoraat
3¢; Herstelfonds kerken Syrié

14 mei € 145,45* | €73,25* D: KiA binnenlands diaconaat
K: PKN Pastoraat
21 mei € 114,20 €107,10* D: PKN Missionair

K: PKN Pastoraat

* Alleen GIVT en opbrengsten collecte zakken.

U kunt uw bijdrage voor de diaconie-collectes overmaken
op de bankrekening van de diaconie (Diaconie Herv. Gem.
Diever NL39 RABO 0313 7513 82 onder vermelding van de
collecte Diaconie). Uw bijdrage voor de kerkrentmeesters
collecte kunt u overmaken op de bankrekening van het
college van kerkrentmeesters (Coll.v.Kerkrentmeesters
Herv. Gem. NL89 RABO 0313 7510 64 onder vermelding
van de collecte CVK). Als u uw gift wilt geven via de GIVT- C
app, scan dan de QR-code met uw smartphone, hierbij is de 1°© collecte voor
de diaconie en de 2¢ voor de kerkrentmeesters. U kunt ook een 3¢ collecte
toevoegen voor de uitgangscollecte. Natuurlijk kunt u uw gift ook in de
collectezak in de kerk geven.

Collectes diaconie juni

4 juni Diaconaal Fonds Westerveld

Samen met de andere kerken in Westerveld is een sociaal fonds gevormd
waaruit éénmalige financiéle bijdragen kunnen worden gegeven aan mensen
die om één of andere reden tijdelijk “buiten de boot” vallen van de reguliere
ondersteuning door de overheid. Voordat een bijdrage wordt gegeven wordt er
altijd overleg gepleegd met de afdeling maatschappelijk werk in de gemeente
Westerveld. Het Fonds wordt gevoed door de diaconieén van de deelnemende
kerken in Westerveld. Om een verzoek voor een bijdrage te kunnen doen is
lidmaatschap van één van de kerken beslist niet nodig. Het Fonds staat open
voor alle inwoners van Westerveld. Afwisselend is een diaken van één van de
deelnemende kerken voorzitter van een klein bestuur dat de verzoeken om
ondersteuning toetst. Momenteel is dat een diaken van de Clemenskerk in
Havelte.



11 juni Project Daken voor Armenié

Het tweejaarlijkse project van de diaconieén van de Pancratiuskerk, de Brug-
Es kerk en de Nicolaaskerk is een project rond het dorp Hartagyugh in Armenié.
Ook de diaconie van de Kruiskerk in Diever is hier nauw bij betrokken. Het
project is een samenwerking van de werkgroep Armenié in Diever met de
Stichting Mensenkinderen. Het zeer arme dorp werd in 1988 getroffen door een
zeer zware aardbeving en kampt nog steeds met de gevolgen daarvan. Al vanaf
2018 ontfermt de Stichting Mensenkinderen zich over het dorp. Er is al een
land- en tuinbouwproject opgezet dat goed loopt. Nu is men bezig met het
herstellen van de “tijdelijke” woningen die er dus al ruim 30 jaar staan. In de
vakantietijd reist jaarlijks een groep vrijwilligers, mannen en vrouwen, naar
Hartagyugh om te helpen bij de werkzaamheden. Deze vrijwilligers komen uit
alle lagen van de bevolking, kerkelijk en niet-kerkelijk. Zij bekostigen hun reis
zelf. Al het ingezamelde geld komt dus rechtstreeks ten goede aan het dorp.
De werkzaamheden worden verricht in nauwe samenwerking en met
daadwerkelijke hulp van de bewoners.

18 juni Stichting Vluchtelingenwerk Nederland

Het werk van Vluchtelingenwerk Nederland behoeft nauwelijks enige
toelichting. De vrijwilligers van Vluchtelingenwerk ondersteunen in de breedste
zin van het woord mensen op de vlucht die in Nederland terecht komen. Bij de
mensonterende situatie vorige zomer rond Ter Apel hebben de vrijwilligers van
Vluchtelingenwerk ontzettend veel werk verzet bij het zoeken naar tijdelijk
onderdak voor degenen die buiten moesten slapen. Regulier helpen zij de
vluchtelingen bij de juridische ins en outs van de asielprocedure, maar ze
organiseren bijvoorbeeld ook allerlei activiteiten voor de kinderen die in de
asielzoekerscentra verblijven. Zo is er een project Timedyou waarbij
geprobeerd wordt kinderen meer zelfvertrouwen te geven. De kinderen zijn
vaak uiterst gespannen en onzeker omdat ze niet weten wat hun te wachten
staat. Wanneer vluchtelingen een verblijfstatus hebben verkregen wordt
geholpen met gezinshereniging en het vinden van een woonplaats. Daarnaast
is er maatschappelijke begeleiding bij het inburgeringstraject, er zijn vrijwillige
taalcoaches en mensen worden geholpen bij het vinden van werk.

25 juni Stichting De Herberg

In 1993 opende het Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg op landgoed de
Pietersberg in Oosterbeek bij Arnhem haar deuren. Hier kunnen mensen die
aan het eind van hun latijn zijn geestelijk en lichamelijk weer wat op verhaal
komen. De Herberg wil fungeren als een verlengstuk van het
pastorale/diaconale werk dat in de kerkelijke gemeente plaatsvindt. De stichting
biedt individuele geestelijke bijstand door professionele begeleiders. Het
verblijf, in een kleine groep, kan twee tot zes weken duren. Het dagprogramma
omvat gezamenlijke maaltijden, themamomenten, bijbelbesprekingen en
creativiteit en biedt dus zowel afwisseling als structuur. Natuurlijk is er in de
prachtige omgeving uitgebreid mogelijkheid tot wandelen en fietsen. ledere
gast krijgt een persoonlijk begeleider met wie wekelijks een pastoraal gesprek



wordt gehouden. Na afloop van het verblijf volgt een advies met betrekking tot
de nazorg, niet alleen aan de gast maar indien gewenst ook aan de plaatselijke
gemeente waaruit de gast afkomstig is. Naast deze intensieve individuele zorg
biedt De Herberg ook de mogelijkheid voor retraite, een midweek om zich te
bezinnen op geloofs- en levensvragen.

Stiltewandeling

Op 10 mei hebben 9 deelnemers een stiltewandeling in het bos in de buurt van
de Bospub gemaakt. Het ging bij de wandeling vooral om het concentreren op
de zintuigen: we hoorden, roken, voelden en zagen het mooie bos. In de stilte
kon iedereen op eigen manier van de omgeving genieten.

Als omlijsting van de wandeling hoorden we de volgende gedichten:

Wat water is voor de vis

Is stilte voor de monnik:

Levenselement

Waar mensen weten te zwijgen

Kan het onvermoede aan het woord komen
In de schoonheid van de natuur,

In het zingen van vogels,

In het fladderen van een vlinder

Spreekt de Schepper zijn woord.

Dankbaar voor het leven vervolg je bemoedigd je weg.
In je hart is de monnik ontwaakt.

Uit de Adelbertus-Abdij in Egmond

Neem mijn handen

we gaan wandelen

we gaan alleen maar wandelen

we gaan deze wandeling genieten

zonder te denken dat we ergens aankomen
loop vreedzaam

loop gelukkig

ons lopen is een vredesloop

ons lopen is een geluksloop.

Thich Nhat Hanh

Moge de weg je tegemoet komen

moge de wind altijd in je rug zijn

moge de zon je gezicht verwarmen

de regen zacht op je velden vallen

En tot we elkaar ontmoeten:

moge God je bewaren in de palm van Zijn hand.
Keltische Zegenbede

Jacomijn Coumou en Marianne Ubels



Start van Groet en Ontmoet in Dwingeloo: koffiedrinken in de
Nicolaaskerk

Vanaf deze maand kunt u op elke 2¢ en 4¢ vrijdag in de maand van 10 tot 12
uur in de Nicolaaskerk koffie drinken, gezellig praten en van de vernieuwde kerk
genieten.

Aanmelding is niet nodig.

We beginnen op vrijdag 9 juni om 10 uur. Hartelijke welkom!

Coby Janssens en Jacomijn Coumou

AGENDA
Datum Tijdstip Activiteit
3 juni 11.00 — 14.00 | Verkoop Leien Pancratiuskerk
7 juni 10.00 — 11.30 | Groet en Ontmoet, Pancratiuskerk
9 juni 10.00 —11.30 | Groet en Ontmoet, Nicolaaskerk
21 juni 10.00 — 11.30 | Groet en Ontmoet, Pancratiuskerk
23 juni 10.00 — 11.30 | Groet en Ontmoet, Nicolaaskerk

BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES

Voor de volgende Samenspraak uiterlijk 21 juni 2023 inleveren bij
email: kerkbladdie@hervormddieverdwingeloo.nl.. De volgende
Samenspraak verschijnt op: 30 juni en 1 september en 29 september 2023.
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BIJBELLEESROOSTER

zondag 4 juni
maandag 5 juni
dinsdag 6 juni
woensdag 7 juni
donderdag 8 juni
vrijdag 9 juni
zaterdag 10 juni

zondag 11 juni
maandag 12 juni
dinsdag13 juni
woensdag 14 juni
donderdag 15 juni
vrijdag 16 juni
zaterdag 17 juni

zondag 18 juni
maandag 19 juni
dinsdag 20 juni
woensdag 21 juni
donderdag 22 juni
vrijdag 23 juni
zaterdag 24 juni

zondag 25 juni
maandag 26 juni
dinsdag 27 juni
woensdag 28 juni
donderdag 29 juni
vrijdag 30 juni
zaterdag 1 juli

Psalm 119:17-24
Spreuken 25:1-10
Spreuken 25:11-20
Spreuken 25:21-28
Psalm 119:25-32

1 Timotels 1:1-11
1 Timotelss 1:12-20

Psalm 13

1 Timotels 2:1-7

1 TimoteUls 2:8-15

1 Timotels 3:1-13

1 Timotels 3:14-4:10
Psalm 119:33-40
Matteils 7:13-8:1

Matteis 8:2-13
Mattels 8:14-22
Mattelis 8:23-34

1 Timotels 4:11-16
1 Timotels 5:1-16
1 Timotels 5:17-25
1 TimoteUs 6:1-10

1 Timotels 6:11-21
Psalm 49

Matteis 9:1-17
Mattels 9:18-24
Mattelis 9:35-10:10
Mattels 10:11-20
Mattelis 10:21-33
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